vent & Calvijn

Gezamenlijke activiteiten 2025-2026

BASISCATECHESE

De basiscatechese voor de 11-jarigen/
groep 8 basisschool, zal in het
komende seizoen niet gehouden
worden. Dit omdat hiervoor slechts
twee kinderen in aanmerking komen.
Zij zullen dit seizoen nog meelopen
in het reguliere kinderwerk.

CATECHISATIE 12-15 JAAR

De catechesegroep 12- tot 15-jarigen
start op D.V. maandag 22 september
in Achter Calvijn om 18.30 uur. De
catechese zal gegeven worden door
ds. Jasper de Kok.

Locatie: Achter Calvijn

Tijd: 18.30 uur

Data: 22 sept, 29 sept, 6 okt, 13 okt,
27 okt, 10 nov, 17 nov, 24 nov, 1 dec, 8
dec, 15 dec, 5 jan, 12 jan, 19 jan, 26 jan,
2 feb, g feb, 16 feb, 2 mrt en 16 mrt

CATECHISATIE 16-18 JAAR

De catechesegroep 16-18 zal
beginnen op D.V. maandag 22
september om 19.30 uur in Achter
Calvijn. De catechese zal gegeven
worden door ds. Jasper de Kok.

Locatie: Achter Calvijn

Tijd: 19.30 uur

Data: 22 sept, 29 sept, 6 okt, 13 okt,
27 okt, 10 nov, 17 nov, 24 nov, 1dec, 8
dec, 15 dec, 5jan, 12 jan, 19 jan, 26 jan,
2 feb, g feb, 16 feb, 2 mrt en 16 mrt

CATECHISATIE 18+

De catechesegroep voor 18 jaar en
ouder start op D.V. maandag 22
september om 20.30 uur in Achter
Calvijn. De catechese zal gegeven
worden door ds. Jasper de Kok.

Locatie: Achter Calvijn

Tijd: 20.30 uur

Data: 22 sept, 29 sept, 6 okt, 13 okt,
27 okt, 10 nov, 17 nov, 24 nov, 1 dec, 8
dec, 15 dec, 5 jan, 12 jan, 19 jan, 26 jan,
2 feb, g feb, 16 feb, 2 mrt en 16 mrt

BELIJDENISCATECHESE

De groep belijdeniscatechisanten zal
éénmaal per twee weken bij elkaar
komen op dinsdagavond in Achter
Calvijn om 19.30 - 21.30 uur. Tijdens
de lessen zal het boekje de ‘Gewone
Catechismus’ worden behandeld. De
behandelstof beslaat materiaal voor
2 catecheseseizoenen. Daarom wordt
aanbevolen om deze catechese

2 seizoenen te volgen, zodat alle
aspecten van het christelijk geloof
aan bod komen. De belijdenis
catechese zal gegeven worden door
ds. P.J. Visser.

Locatie: Achter Calvijn

Tijd: 19.30 - 21.30 uur

Data: 16 sept, 30 sept, 14 okt, 28 okt,
11 nov, 9 dec en 16 dec, 3 jan, 27 jan,
10 feb, 24 feb, 10 mrt en 24 mrt

Contactpersoon catechese: Jan Bart
van Olst (jeugdouderling Calvijnkerk)

REGENBOOG (12-16 JAAR)
Eindelijk is het zo ver: 26 september
willen we weer van start gaan met
een nieuw seizoen Regenboog.
ledereen tussen de 12 en 16 jaaar is
van harte welkom op deze gezellige
en ontspannen avonden. We komen
elke 2 a 3 weken samen in Achter
Calvijn van 20.00 tot 21.30 uur. Op
deze avonden denken we na over
een Bijbels onderwerp, maar is ook
veel ruimte voor sport en spel. Het
seizoen sluiten we af met een kamp
rond Hemelvaartsdag. Dus ben jij
tussen de 12 en 16 jaar, zet deze data
in je agenda, tot dan!

Contactpersoon: Ina Breunesse,
Mattijn Bos en Malinda Evers
Locatie: Achter Calvijn

Tijd: 20.00 - 21.30 uur

Data: 26 sept, 17 okt, 31 okt, 14 nov,
28 nov, 19 dec, 9 jan, 23 jan, 13 feb,
6 maart, 27 maart, 17 april

DEO JUVANTE (16+)

Het nieuwe seizoen van de
jeugdvereniging staat weer voor
de deur. We starten zondag 28
september en vervolgens is er
eens per 2 weken een Deo avond.
Zo ziet een avond eruit: 2 of 3
jongeren met 1 leiding hebben

de verantwoordelijkheid voor de
avond. Zij regelen een lekkere
maaltijd, denk hierbij aan wraps,
pasta (salade), broodjes hamburger,
soep met brood, daarna houden
we de Bijbelstudie die zij hebben
voorbereid en we sluiten af met
een gezellig samenzijn of spel. We
proberen ook altijd een uitje of
ontspanningsavond te organiseren
en ook dit jaar hopen we weer met
een kamp af te sluiten.

Oproepje: Mocht u of jij een bijdrage

willen leveren aan een lekkere
maaltijd voor de jongelui, dan
houden we ons zeer aanbevolen.

Contactpersonen: Mariska Overeem,
Kees Steenbeek, Marcel Evers en
Marian Hoogendoorn

Locatie: Achter Calvijn

Tijd: 18.45 - 21.00 uur

Data: 28 sept 12 okt, 26 okt, g9 nov,
23 nov, 14 dec

THEMAKRING DS. VISSER

‘KEN JE VIJAND’ ONDERKENNEN

EN WEERSTAAN VAN DE BOZE

‘Een zwaar onderwerp om mee te
beginnen’, zei iemand tegen me, als
eerlijke reactie op mijn aankondiging
van deze themakring. Dat klopt. Maar
wel razend actueel. Omdat we er elke
dag allemaal mee te maken hebben.
Onze broeders en zusters in de
verdrukking hebben te kampen met
directe aanvallen van tegenkrachten.
Wij, in het Westen, worden niet
minder maar alleen ongemerkter
door de vijand te grazen genomen.
Wil je Christus volgen en leven door
de Geest Christus, dan is helder zicht
op de tactieken van onze tegenpartij
een vereiste, zodat satan op ons
geen voordeel behaalt (2 Kor. 2:10,11).
Zeker, je kunt je teveel focussen op
de duivel, maar je kunt er ook te
weinig op bedacht zijn dat hij 24/7
loert op gelovigen, om zijn tanden te
zetten in hun geloof, hoop en liefde (1
Petrus 5:8,9). Meer dan eens geven de
apostelen daarom een ‘alarm-alert’
af, om waakzaam te zijn.

In dat licht spoor ik ieder aan tijd te
reserveren en mee te doen met deze
kring, ook als een kring misschien
niet gelijk ‘jouw ding’ is. Zo kunnen
we ons als gemeente oefenen in het
aandoen van de wapenrusting om
door de Geest in de wereld van nu de
goede strijd te strijden (Efeze 6:10-18)
De opzet van de kring is als volgt: na
de ontvangst met koffie/thee vanaf
19.30 uur, starten we om 19.45 uur

en na een inleidende uitleg van mijn
kant, gaan we daar op verschillende
manieren met elkaar over in gesprek.
Uiterlijk om 21.30 uur sluiten we af,
waarna er voor de liefhebbers nog
een kwartiertje tijd is om wat na te
praten.

Contactpersoon: Ds. P.J. Visser
Locatie: Achter Calvijn

Tijd: 19.30 - 21.30 uur

Data: 7 okt, 2 dec, 3 feb, 14 apr.



